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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag  12 mei  2024 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: Pastor Bieneke van der Waal – van der Vlies 
Ouderling: Dhr.  Bernard Klazema 
Diaken: Mw.  Dieneke van Weesep 
Organist: Dhr.  Johan Heuseveldt 
Koster: Dhr.  Arjan Wensink 
Videoteam: Dhr.  Henk Moerenhout 
 
 
VOORBEREIDING 
De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af. 

 
Orgelspel 
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Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 
Aanvangslied    Psalm  27 : 1,2 en 7    (gemeente gaat staan) 

 

1  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

2  Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 

Hem dagelijks te loven met gezangen, 

te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 

aanschouwende hoe schoon en zuiver is 

zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 

7  O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
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Groet en bemoediging   (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 

(De gemeente gaat zitten) 
 

Drempelgebed 

 
Zingen   Lied 213 : 1,2 en 5 
 

1  Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

2  Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

5  Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 

voor altijd. 

 
 

Kyriëgebed  
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Glorialied   413   (staande) 

 

1  Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2  Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

3  Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing  uit het Evangelie Joh.  17: 1-13  en  20-23 

1  Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu 

is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw 

grootheid tonen.  

2  Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen 

die U hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.  

3  Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en hem die U 
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gezonden hebt, Jezus Christus.  

4  Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U mij 

opgedragen hebt.  

5  Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij U had 

voordat de wereld bestond.  

6  Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt uw naam 

bekendgemaakt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben 

uw woord bewaard,  

7  en nu begrijpen ze dat alles wat U mij hebt gegeven, van U komt.  

8  Ik heb de woorden die ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij 

hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van U gekomen ben, en ze 

geloven dat U mij hebt gezonden.  

9  Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U mij 

hebt gegeven, omdat zij van U zijn  

10  – alles wat van mij is, is van U, en alles wat van U is, is van mij – en omdat in 

hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 

11   Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de 

wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan mij 

gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.  

12  Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die U mij gegeven hebt, 

bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die 

verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.  

13  Nu kom ik naar U toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij 

vervuld worden van mijn vreugde.  

20  Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij 

geloven. 

21  Laat hen alleen één zijn. Vader. Zoals U in mij bent en ik in U. laat hen zo 
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ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.  

22  Ik heb hen laten delen in de grootheid die U mij gegeven hebt,  opdat zij 

één zijn zoals wij : 

23  ik in hen en U in mij, Dan zullen zij volkomen één  zijn en zal de wereld 

begrijpen dat U mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad  

 

Zingen   Lied 663 

 

1  Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 

 

2  Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 
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Zingen  Lied  412: 1,3,5 

 

1  Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 

 

3  U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 

 

5  Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand, 

tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant. 

Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen, 

Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, 

wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren, 

en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Aansluitend inzameling van de gaven. 

 1e collecte voor  :  Pastoraat 
 2e collecte voor  :  Diaconie 
 3e collecte voor  :  Onderhoud kerken 
 

ZENDING EN ZEGEN 
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Slotlied   675   (staande) 

 

1  Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2  Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
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Zegen    (gezongen AMEN) 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  19 mei 2024 om 10.00 uur in de Martinus kerk.  
 In deze dienst gaat Ds. Marina van der Zwaag  voor. 
Zondag 19 mei 2024 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer 
In deze dienst gaat Ds. Hans de Bie voor. 
 
Gemeente bijeenkomst 
De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeentebijeenkomst op 29 mei a.s. om 
20.00 uur in Basisschool De Sprinkplank, Burg. Elkhuizenlaan 55. 
Tijdens deze bijeenkomst worden u de jaarrekening 2023 voorgelegd ter 
goedkeuring en ook willen wij u verder informeren over de samenwerking met 
de andere Brabantse Wal  gemeenten.  Van harte welkom. 
 
De Pinksterzendingscollecte op 19 mei is bestemd voor Gemeenteopbouw 
voor  dorpskerken in Bangladesh 
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat 
gemeenteleden  samen een sterke gemeente vormen.  
Christenen vormen een kleine minderheid en  het opleidingsniveau in de 
dorpen is laag.  
Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te  zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in 
Actie een programma voor gemeenteopbouw,  dat bestaat uit bijbelonderwijs, 
kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat. 
Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een 
dienst,  de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding 
kunnen geven  aan een jongeren- of vrouwengroep.  
Dankzij dit programma kunnen de gemeenten 
groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen 
gemeenschap. 
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In een aparte brief zullen we nog wat meer informatie over dit werk geven. 
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
Namens de ZWO cie 
Bas den Hollander 
 
 

 
 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
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